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He, eindelijk, twee thera-
peuten hebben een boek
geschreven over de keer-
zijde van de rookmedaille.
Normaal gesproken hoor je over
roken alleen maar nare dingen.
Het is slecht voor je baby, ook al
heb je geen baby, dan staat het
nog op je pakje, de kwaliteit van je
zaad lijdt er onder, ook al wil je
geen kinderen, en, het is dodelijk.
Niet ‘Het kan dodelijk zijn, nee,
‘roken is dodelijk’. Aperte onzin -
natuurlijk. Je schrijft toch ook
niet op de zijkant van een auto:
‘Autorijden is dodelijk’
Roken heeft, ik geef het onmiddel-
lijk toe, nadelen voor de directe
omgeving. Het stinkt, is asociaal,
je bek smaakt bij het zoenen naar
asbak en het is volgens mijn
vrouw z666 20ste-eeuw, maar,
mensen, er is een andere kant. ‘De
sigaret’ - ik citeer nu even de twee
therapeuten - ‘verbindt de moder-

ne stadsmens met het element

vuur. En zo is het maar net. Ik

neem, diep verzonken in de door
nicotine tot waanzinnige hoogten
opgestuwde gedachten een trek
van mijn sigaret, ik brand mijn
vingers en ik denk: ‘He, heerlijk,
ja, oer, het element vuur!” Ik heb
dan best een heel goed stukje con-
tact met een soort vloekopwek-
kende agressie die mij terugvoert
naar de tijd van de Kaninefaten.
Ik ben blij dat dat nu eindelijk
eens is geboekstaafd. Bovendien,
constateren de therapeuten, ro-
kers zijn mensen die het vuur en
de passie in zich hebben. Zo is
het, ik had het zelf niet beter kun-
nen omschrijven. Uitstekende the-

_ rapeuten zijn het, Vogt en Vink, ik

ZOu graag eens een paar sigaretten
met ze willen wegpaffen. Maar,
wat lees ik? Beide therapeuten ro-
ken zelf niet, Vogt is 20 jaar gele-
den gestopt vanwege de gezond-

heidsrisico’s. Het voelt nu toch
een beetje alsof ik een erotische
roman lees die is geschreven door
de paus. Hoewel, wie weet, mis-
schien heeft de heilige vader de
kennis voor het schrijven van zo’n
boek wel in huis, dat zou me niets
verbazen.
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